
Jaarverslag 2025 VVAO kring 70+ 

De 70+ kring van de VVAO bestaat al zeer lange tijd. Ze is begonnen als de 60+ kring, maar zo 
langzamerhand zijn de leden bijna allemaal de 80 gepasseerd.  We hebben de naam niet 
opnieuw durven aan te passen want de afgelopen periode hebben we met een drietal nieuwe 
leden kennis gemaakt, maar om heel diverse redenen ging de toetreding dan toch net niet door.                                                                                                                                                               

 Wij komen bij elkaar op de laatste vrijdag van de maand. In de zomer 
houden we een vakantie stop en in december zijn we te druk met de 
feestdagen. Tegenwoordig bestaan we uit acht leden. Er is ruimte voor 
nieuw leden rondom deze leeftijdscategorie. 

We komen bij elkaar bij de leden aan huis. De gastvrouw verzorgt een 
onderwerp. Dat kan een bezoekje aan een tentoonstelling of 
bezienswaardigheid zijn maar ook een discussie al of niet met een 
externe gespreksleider.  

 

In 2025 hebben we de onderstaande bijeenkomsten gehad:  

Januari                                                                                                                                          
Nagesprek over de hulp die je als oudere vanuit een vrijwilligersorganisa5es kunt krijgen. Vervolgens 
gaf de gastvrouw ons inzicht in de drijfveren en achtergrond van Corrie Tendeloo, poli5ca, die als 
tweede Kamerlid opkwam voor de rechten van de vrouw in Nederland na de tweede wereld oorlog. 
Ze is weinig bekend en heeB toch veel betekend!  

Februari                                                                                                                                                                       
De gastvrouw heeB een programma uitgedacht met een thema waarin het herlezen van het boek 
van Couperus met de 5tel ‘Van oude mensen, de dingen, die voorbijgaan’ haar geïnspireerd heeB. 

 Maart   

 Eenieder heeft zich voorbereid om een stukje poëzie in te brengen.      

April                                                                                                                                                                       
Het onderwerp van deze ochtend is uitgebreid voorbereid en is het thema zingeving van het leven 
door de geschiedenis van de mensheid en de cultuur heen, was iets waarop we ons allen diep 
betrokken voelden. Via Aristoteles, de Middeleeuwse godsdienst dominan5e, de vrijheid na de 
tweede Wereldoorlog en de voortplan5ng als wetenschappelijke insteek kwamen we in het heden 
uit. Heel kort door de bocht samengevat.  Vragen over hoe om te gaan met discrimina5e en het 
belang van kennismaken met personen buiten je eigen bubbel kwamen aan de orde. En zingeving is 
nog geen medicijn voor een gelukkig leven. Het was een ochtend die veel energie om door te denken 
opleverde!                                                                                                                                                                               

Maar toen kwam er nog meer: De gastvrouw had de dag tevoren een recept uit 
India gebakken: Pani Puri Vathal. Wij kenden het niet. Een schaal vol prach5ge 
lichtbruine holle bolletjes. Die moesten we openbreken met onze handen en 
vullen met een lepeltje heksenkaas. Heel bijzonder en samen zo’n eet experiment 
delen doet wat met een gezelschap! 

 



                                                            

Mei                                                                                                                                                                                           
Al car-poolend gaan we op bezoek bij het verst weg wonende lid van onze club: Lochem en de 
Lochemse berg voor een korte lunch in de tuin   

Juni                                                                                                                                                                                 
Na de voorbereiding voor het uitje waarin we bespraken hoe we onze booQocht met de Deventer 
Sloep vanuit de Jachthaven in Deventer zullen vorm geven gaan we op 27 juni met prach5g weer 
soepel voorzien van een rollator en stokken aan boord. De booQocht duurder 90 minuten De boot is 
uiterst comfortabel en aan boord krijgen we een borrelplank met lekkere drankjes. De tocht gaat een 
stuk stroomafwaarts en vervolgens nog stroomopwaarts tot voorbij de sluis en tot de monding van de 
Schipbeek. We krijgen een verhaal te horen over wat er allemaal over Deventer aan de IJssel te zien 
te vertellen is. Dat is samen met Henk van Balen voorbereid.   

                                   

September: 

Verhaal over vrouwen, die uitvindingen gedaan hebben en mannen, die daarvoor de eer opstreken! 
Einde verhaal: de namen van de vrouwen zijn vrij onbekend maar het goede nieuws is dat de namen 
van de mannen ook vrijwel vergeten zijn!                                                                                                                                                                                               

 Oktober:                                                                                                                                                                              

Niet doorgegaan vanwege ziekte en afwezigheid. 

November:                                                                                                                                                                                
Zijn we te gast bij een van de bewoners van Nieuw Rollecate, waar we gastvrij onthaald worden 
en een spel spelen waarbij we elkaar bevragen aan de hand van thema’s over een “Een 
boterham met tevredenheid”, honderd jaar opvoeden in Nederland. 

December 2025 
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